Zodra de deur opengaat, slaat je fanta op hol. De hal van de mooie jaren dertig
‘ J

woning is rijk behangen met oude emaille reclameborden van allerlei Deventer
yedrijven. “Zo vond mijn vrouw het in de hal wel genoeg.” Deze prachtige kleut
rijke borden zijn echter pas het begin. Van de verzameling en van de verhalen

Koekmag stapt het huis binnen van René Berends. Leraar, verzamelaar en schrijver

“In de kelder van de parkeergarage in de Gibsonstraat - waar vroeger de Coop zat

gisch onderzoek luistergangen uit de Tachtigjarige Oorlog gevonden. Deventer was
zeer nauw bij deze oorlog betrokken. Onze stad bleef tot 1578 in Spaanse handen
en werd tot ‘s lands vijand verklaard. Onder leiding van de graaf van Rennenberg
werd de stad door troepen omsingeld. Na een beleg van drie maanden en zware
beschietingen viel de stad in Staatse handen. Tijdens dit beleg werd het puntdak
van de Noordenbergtoren, een toren hoger dan de Lebuinustoren, afgeschoten.

- vind je het fundament van de Noordenbergtoren. Jaren geleden zijn daar bij archeolo-

In die tijd was het normaal dat de vijand gangen groef om buskruit onder een toren
te plaatsen en deze zo in één klap te laten ontploffen. Om te luisteren of de vijand
daadwerkelijk gangen aan het graven was, groeven de Deventenaren luistergangen.
Zie je het voor je? Het is oorlog, de vijand schiet de toren aan stukken en soldaten
zitten in nauwe gangen te luisteren of de vijand aan het graven is..."

Wereldgeschiedenis dicht bij huis

Dit verhaal is één van de vele die René Berends, leraar Nederlands op de pabo, schrijver
en verzamelaar graag aan zijn studenten en aan kinderen vertelt. “Als je volwassenen
vraagt naar hun schooltijd, herinneren ze zich vaak die ene leraar die zo mooi kon vertel-
len”, aldus René. “Kinderen houden van verhalen. Als je kinderen wilt interesseren voor
gesch|eden|s en je wilt dat ze het snappen, moet je dichtbij beginnen. De ketel aan de
Waag, de stenen op de Brink waar de galg heeft gestaan, in welk Deventer huis Joodse
onderduikers hebben gezeten... Dat soort verhalen dicht bij huis spreken tot de ver-
beelding. Je kan de wereldgeschiedenis vertellen aan de hand van Deventer.”

Wat do-j in mien linnenkast?

Rene Berends is geboren (1955) en getogen in Deventer. Hij volgde na het atheneum
een studie aan de Pedagogische Academie en vervolgens studeerde hij onderwij skunde,
werkte als schoolbegeleider en is sinds tien jaar pabodocent Nederlands. Typ zijn naam
in op de website van de Koninklijke Bibliotheek en je vindt ruim 150 publicaties. René
schrijft verhalen en boeken voor kinderen en publiceert over de historie van Deventer.
Zijn passie voor de geschiedenis van de stad ontstond al toen René een jaar of tien

was. “Ik was in mijn moeders linnenkast aan het snuffelen en vond in een doosje een
stapeltje ansichtkaarten, waaronder een kaart van de Schipbrug met bootjes eronder.
Zoiets had ik nog nooit gezien. Ik vioeg aan mijn moeder of zij dat wel eens had gezien.
Het enige wat ze zei, was: ‘Wat do-j in mien linnenkast?" Maar goed, ik mocht de kaart
wel houden.” @




Vanaf dat moment is een verzameling ansichtkaarten een feit. “Op een gegeven
moment had ik zoveel kaarten, dat ik toe was aan mijn honderdste foto van De
Waag en mijn honderdste foto van de Brink.” Bij ansichtkaarten is het niet gebleven.
Kom je nu zijn huis binnen, dan waan je je al snel in een Deventer museum. Tien-
tallen reclameborden uit allerlei tijden, blikken van vele uiteenlopende bedrijven,
metalen plaatjes die op de Burgers-fietsen werden geschroefd, oude drankflessen,
een heuse Coelingh chocoladerepenautomaat, je kunt het zo gek niet bedenken of
René heeft het. Ook boeken horen uiteraard in de collectie thuis. Een flinke collectie,
waarvan veel zelf geschreven.

Schrijven voor kinderen is gelieerd aan zijn werk. Zo schreef René meerdere boeken
over het daltononderwijs en is hij verbonden aan de werkgroep Deventer On-
voltooid Verleden Tijd (DOVT), die onder meer een lesmethode over lokale geschie-
denis heeft uitgegeven. Met deze methode krijgen docenten met boeken, authen-
tieke voorwerpen, replica’s, spellen, fotoseries, afbeeldingen, tips voor wandelingen,
cd’s en dvd's handvatten om de lokale geschiedenis op een interessante wijze aan
te bieden. Voor deze methode schreef René met collega’s ook Vijftig vensters op
Deventer. Canon van de stadsgeschiedenis’.

Stilzitten komt niet voor in het woordenboek van René. Zo is er pas een nieuw
boek van hem verschenen: De dief van Deventer. Dit boek is deels een geroman-
tiseerd kinderverhaal en deels een geschiedenisbeschrijving (zie kader). “De Dief
van Deventer is de eerste in de reeks Historische Kinderboeken over Deventer, die
uitgegeven wordt in het kader van de Deventerbrede erfgoedpresentatie en sluit
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aan bij het door het Netwerk Cultureel Erffgoed Deventer gekozen centrale thema
‘Goud'. De totstandkoming van dit boek is een initiatief van de Stichting Deventer
Onvoltooid Verleden Tijd." Zijn de ideeén dan nooit op? “lk ben nu wel wat moe van
alles wat ik doe, maar straks is het zomervakantie. Als ik dat één of twee dagen rust
heb gehad, komen er wel weer ideeén voor nieuwe projecten of publicaties.

Pe dief

yan-Jeyentes

Boek - De Dief van Deventer

Anna en Jan rijden op een voorjaarsdag in
1683 op de hessenwagen van hun vader mee
naar Deventer. ‘s Avonds zijn ze in herberg 't
Hemeltje, in de buurt van Bathmen, wat aan
het eten als daar plotseling Anton Korten-
horst, een marskramer uit de buurt, zwaarge-
wond binnenvalt. Hij is overvallen en zwaar
gewond.

In Deventer is er een grote jaarmarkt. Bij toeval
ontdekken Anna en Jan daar wie de man is
die de marskramer overvallen heeft. Gaan
Anna en Jan ervoor zorgen dat de schout en
zijn rakkers de overvaller zullen oppakken?

Het verhaal in dit boek speelt in de zeventiende eeuw. In het tweede deel wordt
beschreven hoe Deventer er in die eeuw uitzag.

Het boek ‘De Dief van Deventer is te koop in onder andere Historisch Museum
Deventer, De Waag.



